
ALEXANDRE CHRISTIAENS (BE)

www.alexandrechristiaens.com

Réseau cristallin

Musée de la photographie, Charleroi
September tot december 2017



Biografie

Alexander Christiaens is geboren te Brussel in 1962.
Hij leeft en werkt in Dave, dichtbij Namen, in België.

Hij heeft verschillende fotografische reizen gemaakt (Griekenland, Indië, 
Brazilië, China,..) en deelgenomen aan diverse residenties. Ook heeft hij vaak 
ateliers analoge fotografie in zwart-wit begeleid. Zijn werk is getoond in solo- 
en groepsexposities in België en het buitenland.

Sinds 1999 werden zijn foto’s opgenomen in meerdere openbare collecties 
zoals le Service général du patrimoine culturel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le Centre régional de la photographie Nord Pas-de-Calais, le Musée 
de la Photographie in Charleroi, la Bibliothèque National Richelieu van Parijs,
het Cultuurcentrum van Hasselt, de Space Collection, In Cité Mondi in Luik...

Publicatie van meerdere boeken : “La neige bientôt” JPB EDITIONS #8, “Hunter 
Grill” Origini editione livourno maggio 2017, “ESTONIA” Carl Havelange Alexandre 
Christiaens FR / EN Les Impressions Nouvelles – april 2016, “Eaux vives, peaux 
mortes” Edition Yellow Now 2012, “En mer, voyages photographiques” Editions 
Chasse marée / Glenat in 2008, “Grotesques, concrétions et paysages” Edition 
les Brasseurs / Parallèle in 2007, “Réseau cristallin” uitgegeven en geconcipieerd 
door Alexandre Christiaens, tekst Eugène Savitzkaya
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Grèce, voyage à Cythère, 2002 © Alexandre Christiaens
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Alexandre Christiaens : Reis rond mijn donkere kamer
 

Pierre-Yves Desaive
(in Photographie Ouverte n°173, september 2017)

In zjjn cinematografische interpretatie (2008) van ‘Voyage autour de ma chambre’ van 
Xavier de Maistre (1794), verklaart Olivier Smolders, terwijl hij de kijker meeneemt in de 
sporen van het Massaï volk : « Eén van de voornaamste moeilijkheden die de reiziger 
tegenkomt ( …) bestaat erin afstand te doen van de beelden die in hem sluimerden 
voor hij op pad ging. »Deze bewering is des te juister wanneer ze van toepassing 
is -en het is natuurlijk daarnaar dat de cineast verwijst- op een reis waarvan het 
bestaan zelf geconditionneerd is door de beelden, vaststaand of bewegend, die eruit 
voortvloeien.  Die reis verbeelden we ons van bij aanvang exotisch (in de betekenis 
die Houellebecq geeft aan de term) -want waarom anders haar documenteren ? Net 
zoals Gauguin beweerde : -«  Zie hier het ware Tahiti, namelijk : TROUW VERBEELD » 
(de hoofdletters geeft hij er zelf aan).

De globalisering (of welke term we ook gebruiken voor het fenomeen dat ons 
toelaat op duizenden kilometer afstand plaatsen te vinden die bepaald worden door 
gelijkaardige codes als de onze) heeft deze zoektocht naar authenticiteit verouderd, 
ja zelfs licht obsceen gemaakt. 

Alexandre Christiaens is hier ten dege van bewust. Zijn beelden hebben niet de 
pretentie een hypothetisch elders te reproduceren, maar benaderen dat elders als 
een sokkel waarop de beelden zich construeren. Als hier al sprake is van exotisme 
(in de zin van ‘het andere’), ligt dit meer in het verschil tussen het onderwerp en de 
manier waarop de fotograaf het benadert. Zo brengt hij ons vanuit India beelden van 
constructies -een houten boot, een oude cinema- geabsorbeerd door de nacht. Van 
de Athos berg vat hij de perfect driehoekige schaduw die zich uitstrekt over land en 
zee. Zo laat hij de toeschouwer de zorg zich de massa te verbeelden die het landschap 
overheerst. Hij fotografeert de bergen van Libanon alse en vrouwenlichaam, en vice 
versa. In de verte strekken zich de vluchtelingenkampen uit van de vlakte van Bekaa, 
een pijnlijke cartografie die opgeroepen wordt door het plaatsen van een oud metaal 
blad over de oneindige hemel.

Dit element dat op symbolische wijze een op het eerste zicht idyllisch landschap 
parasiteert, getuigt ook van de fotograaf zijn interesse om zo dicht mogelijk de textuur 
van elementen te vatten : visnetten op de grond, de huid van een uitgemergelde 
hond, de takken van een cypres. In Roemenië, in de grotten waarvan hij de diepten 
exploreert, is het nogmaals de materie, die van de kalkafzettingen, die al zijn aandacht 
krijgt. Net zoals in zijn nachtelijke landschappen het licht, waarvan de aanwezigheid 
nauwelijks getolereerd lijkt, tot zijn meest eenvoudige expressie wordt herleid. 



Dit spel van texturen en licht vindt zijn meest geslaagde expressie in de marines, die 
een bijzondere plaats innemen binnen het œuvre van Alexandre Christiaens. Of ze 
nu de atlantische golving fixeren als een berg van vast water, of een onbeweeglijke 
zee transformeren in een sluier van zwarte zijde die zich uitstrekt tot de branding, 
zijn beelden verlenen een sterke materialiteit aan een element dat sinds steeds 
de ongrijpbare kant van deze aardse wereld incarneert. Sommige van die marines 
zijn gemaakt van op een boot op de oceaan, andere vanop de aarde- nog anderen 
tenslotte laten ons in de twijfel.

Het is niet zonder betekenis dat de bezoeker onthaald wordt door het zicht op een 
vreemde constructie in beton, een soort van hedendaagse onafgewerkte tempel, 
opgericht op zee, als een echo van het Parthenon dat getoond wordt aan de andere 
zijde van de wand. Die twee universums schuiven in elkaar en vullen elkaar aan : 
perfecte stabiliteit aan de éne kant (blijkbaar gaat het over een pilaar van een brug in 
constructie), bewegend element aan de andere kant. In vele opzichten vormt deze 
complementariteit de basis van de artistieke reflectie van Alexandre Christiaens. 
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Grèce, Athene Parthenon, 2016 © Alexandre Christiaens



Chili, Valparaiso, 2015 © Alexandre Christiaens



India, Mandvi, 2015 © Alexandre Christiaens
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Roumanie, Grotte Méziad, 2007 © Alexandre Christiaens



Grèce, Mont Athos, 2002 © Alexandre Christiaens
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Grèce, voyage à Cythère, 2002 © Alexandre Christiaens
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Liban, Barouk Masser el-Chouf, 2017 © Alexandre Christiaens



Roumanie, Grotte Méziad, 2007 © Alexandre Christiaens
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Grèce, voyage à Cythère, 2002 © Alexandre Christiaens



Brazil, Salvador de Bahia, Atlantic Ocean, 2007 © Alexandre Christiaens
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